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WOORD VAN DE PASTOOR 
Bij gelegenheid van het jubeljaar van de hoop 
 
“Wat mag ik kennen? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen?” 

Volgens de achttiende-eeuwse Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant 
waren dit de drie basisvragen van de filosofie. Vragen die op hun beurt 
kunnen worden samengevat in die ene vraag: wat is de mens? Volgens Kant 
is de mens dus blijkbaar een kennend, een handelend en een hopend wezen. 
In dit jubeljaar wordt onze aandacht gevestigd op dit laatste aspect: de hoop. 
 
2025 is een jubeljaar. Wat is dat? Het jubeljaar gaat terug op een Bijbelse 
traditie. Om de vijftig jaar was er een jubeljaar, lezen we in het boek Leviticus. 
Slaven en gevangenen werden dan vrijgelaten, schulden kwijtgescholden, 
grond werd aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven. Het was een jaar van 
gerechtigheid en verzoening. Een jaar waar Gods oorspronkelijke bedoeling 
met mens en wereld in het licht werd gezet. 
 

2025 is door Paus Franciscus uitgeroepen tot jubeljaar 
en heeft als thema meegekregen: “Pelgrims van 
hoop”. Op de voorkaft van dit blad en ook hiernaast 
ziet u het logo: vier gestileerde figuren die de hele 
mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de 
aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wijst op de solidariteit 
en broederschap die volkeren moeten verenigen. De 

eerste figuur houdt zich daarbij vast aan het Kruis. De onderliggende golven 
geven weer dat de pelgrimstocht van het leven niet altijd over rustige wateren 
gaat. De hoop in het logo is vooral verbeeld door het anker waar het kruis aan 
de onderkant in overgaat. 
 
“Pelgrims van hoop”. In een grimmige wereld vol geopolitieke onzekerheden 
en klimaatverandering lijkt spreken over hoop onrealistisch. Is het geen vlucht 
uit de werkelijkheid? Mensen voelen zich vandaag vaak niet veilig en kijken 
somber naar de toekomst. Op menige plek heerst een sfeer van angst en 
ontmoediging. Waar is de hoop? Dit brengt ons bij de vraag van een miljoen: 
waar vinden we vaste grond voor onze hoop? Wie zegt ons dat die hoop niet 
ijdel, irrealistisch of vluchtig is? Zelfs de Bijbelse mens heeft het daar lastig 
mee. Wanneer de belofte, aan Abraham gedaan, uitblijft en deze het niet 
meer ziet zitten, vraagt God hem in de nacht naar de sterren – omhoog – te 
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kijken. Echte hoop bestaat blijkbaar enkel bij de gratie van het transcendente. 
Bij Jezus is dat nog duidelijker. Het ‘Uw Rijk kome’ van het Onze Vader is de 
belofte dat de aardse rijken van macht en onderdrukking niet de eindterm zijn. 
 

Over enkele weken mogen we die hoop weer gaan vieren. 
Het wordt Pasen. Het kruis dat ook in het logo is verwerkt, 
zal dan weer centraal staan. Jezus die sterft, die aan het 
kruis geslagen wordt en zo solidair wordt met de ontelbaren 
die lijden en een zwaar kruis torsen. Toch zullen kruis en 
dood niet het laatste woord hebben. God zal Jezus 

grenzeloos in het gelijk stellen en Hem bekleden met nieuw leven; leven waar 
de dood geen greep op heeft. Sindsdien is het kruis geen teken van nederlaag 
maar van overwinning. Het is ons anker, zoals het logo weergeeft. Een anker 
dat duidelijk maakt dat we geborgen zijn in Zijn hand, in leven en sterven. Dat 
is de hoop van christenen en “die hoop zal niet worden teleurgesteld”, zegt 
Paulus in zijn brief aan de Romeinen (Rom. 5, 5). 
 
In zijn autobiografie met als titel “Hoop” verwijst Paus 
Franciscus naar Charles Péguy, een Franse dichter uit het 
begin van de 20ste eeuw. Op poëtische wijze zegt Péguy dat 
God zich niet verbaast over het geloof van de mensen, ook niet 
over de liefde maar wel over de hoop, “dat kleine meisje dat 
stapt tussen haar twee grote zussen geloof en liefde”. Het geloof 
is een trouwe bruid, de liefde een toegewijde moeder, de hoop 
een klein meisje. Niemand gunt haar veel aandacht maar zij, de kleinste, trekt 
alles op gang. Want het geloof ziet alleen wat is. De hoop ziet wat zal zijn. De 
liefde heeft lief wat is. De hoop bemint wat zal zijn. 
Paus Franciscus vervolgt: “We weten allemaal dat onze levensreis met 
evenveel vreugde als moeilijkheden gepaard gaat. Soms heb je de wind in de 
zeilen. Andere keren word je geconfronteerd met windstilte of, erger nog, met 
storm. […] Hoop is geenszins gemakzucht of een placebo voor 
goedgelovigen. In plaats daarvan is het de kracht om moedig in het heden te 
leven en het vermogen om naar de toekomst te kijken. […] We lopen aan de 
hand van een volhardend meisje wier naam we dragen. Omdat God ons hoop 
heeft gegeven.” 
Een hoopvolle groet, met het oog op een Zalig Pasen. 

Pastoor David Lebrun  
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Door Taco Douma, vice-voorzitter 
 

Het bestuur geeft in iedere Ontmoeting een verslag op 
hoofdlijnen van de bestuurlijke activiteiten. 
 
De dagen worden weer langer en de lente komt eraan 
Het is goed te merken dat we de korte donkere dagen achter 

ons aan het laten zijn. ’s Morgens zijn de vogels weer goed hoorbaar, 
daarmee aangevend dat de lente eraan komt. Ik denk dat vele parochianen 
hiernaar uitkijken. Het bestuur heeft de donkere maanden rustig overbrugd. 
 
Actie Kerkbalans 2025 
In de afgelopen maanden heeft de Actie Kerkbalans weer plaatsgevonden.  
In een folder, verspreid binnen de parochie is duidelijk uitgelegd wat de 
financiële situatie over 2024 was en hoe de begroting voor 2025 eruitziet. In 
deze jaren realiseert de parochie wat we gezamenlijk in de toekomstvisie 
voor onze parochie hebben besproken en ten doel gesteld, namelijk 
reguliere inkomsten die in balans zijn met onze reguliere kosten. Dit is een 
basis waarop we jaren door kunnen gaan. Deze situatie blijft echter heel erg 
afhankelijk van de gulle giften van vele van onze parochianen. 
Het bestuur wil daarom haar grote dank uitspreken voor de vele gulle 
gevers. U zorgt ervoor dat we het met elkaar mogelijk blijven maken! Indien 
u bij het lezen van deze Ontmoeting denkt ik wil graag ook nog doneren, 
neem dan contact op met ons parochiesecretariaat. Ook uw gift is van harte 
welkom! 
 
Nieuwe penningmeester 
In de bestuursvergadering van februari heeft het bestuur de heer Arnold 
Dekkers welkom geheten. Hij zal de verantwoordelijkheden als 
penningmeester van de parochie op zich nemen die worden overgedragen 
door Richard Heuvelman-Vos. Richard heeft niet voldoende tijd en ruimte op 
dit moment om deze taak volledig te kunnen behartigen. Hij blijft wel 
volwaardig lid van het parochiebestuur. 
In de volgende Ontmoeting zal Arnold Dekkers zich aan u voorstellen. 
Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes in de rol van 
penningmeester. Daarnaast bedanken wij Richard Heuvelman-Vos voor het 
verrichten van deze werkzaamheden in de afgelopen jaren. 
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 MEDEDELINGEN 

 

Zaterdag 12 april: Palmpasenstokken maken 
Kinderen zijn van harte uitgenodigd om een Palmpasenstok te komen 

maken in de Lantaarn in Vlijmen tussen 14.00 en 16.00 uur. Meer informatie 

is te vinden op de pagina 12. 

 

Goede Vrijdag: Nederlandstalige Passie in kerk Haarsteeg 

Op 18 april, de avond van Goede Vrijdag zal het koor en combo “Laudate 

Dominum” dat onder de leiding staat van Otto Grevink de Matteüs Passie 

ten gehore brengen in de H. Lambertuskerk te Haarsteeg. Onze oud-

secretaresse Ingrid Rossen is lid van genoemd koor. De Passie begint om 

19.30 uur. Het belooft een inspirerende avond te worden die ons helemaal 

in de stemming brengt van wat we in die dagen vieren. 

 

Heilige Communie 

De zieken en bejaarden, die de kerk niet meer kunnen bezoeken en rond 

Pasen toch graag de Communie willen ontvangen, kunnen dit opgeven bij 

het secretariaat. 

 

4 Mei: Dodenherdenking  

Op 4 mei is er om 19.00 uur een viering rondom de 80ste dodenherdenking 

in de kerk Sint Jan Geboorte te Vlijmen. Dominee Trapman en pastoor 

Lebrun gaan samen voor. Na afloop van de dienst is er een stille tocht naar 

het monument in de Sint Catharinastraat. 

 

Eerste Heilige Communie en Vormsel 

Eerste Communie zondag 25 mei  - 11.00 uur  

Vormsel zondag 29 juni - 11.00 uur  

Beide vieringen vinden plaats te Vlijmen. 
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GEDECOREERDEN AUGUSTINUSDAG 2024 

Door omstandigheden is er in het vorige nummer van De Ontmoeting geen 
verslag gedaan van de mensen die bij gelegenheid van de Augustinusdag 
met de parochiespeld werden gedecoreerd. Onze excuses hiervoor. 
 
Op 8 september jl. vierden we de patroon van onze parochie: de heilige 
Augustinus. Tijdens de plechtige viering met koor en gilde-eer kreeg de 
Hemony-klok, in 1655 gegoten door de gebroeders Hemony, opnieuw een 
plekje in de St. Jan Geboortekerk. Het was een mooi gebeuren waarbij ook 
werd teruggeblikt naar de voormalige parochie van de Vliedberg. Het was 
immers in de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid dat de Hemony-klok 
jaren dienst heeft gedaan. 
 

 
 
Na de luisterrijke viering was iedereen welkom in de pastorietuin voor een kop 
koffie met worstenbrood. Twee vrijwilligers werden door de pastoor in het 
zonnetje gezet vanwege hun jarenlange inzet voor onze gemeenschap. Het 
waren Annie van de Wiel en Christien Machielsen-van Kessel die deze eer te 
beurt vielen. 
 
Annie, geboren en woonachtig te Vlijmen, zingt al jaren bij het Nieuwkuijks 
kerkkoor, op dit moment Augustinuskoor geheten. Voor dat koor legt ze een 
bijzondere zorg aan de dag. Altijd is ze van de partij. Voor de zang bij 
uitvaarten zet ze zich parochiebreed in en zingt dus in al onze drie kerken. 
Altijd zie je Annie met een lach op haar gezicht. Een opbouwend iemand in 
ons midden! 
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Christien Machielsen, woonachtig in Haarsteeg. Christien is altijd bereid een 
handje toe te steken. Dat doet ze achter de schermen: koffie zetten, 
afwassen, als gastvrouw present zijn voor de vrijwilligers van het kerkhof, 
jaren lid geweest van het seniorenkoor, De Ontmoeting rondbrengen…Allerlei 
onooglijke dingen maar die ons niet zijn ontgaan. We kunnen altijd op haar 
een beroep doen. 
 
Christien en Annie, van harte proficiat voor jullie bijdrage aan onze 
parochiegemeenschap. Nog vele goede jaren in ons midden. Tot welzijn van 
velen en tot eer van God. 
 
 

 
Christien Machielsen-van Kessel, Pastoor David Lebrun, Annie van de Wiel 
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KERK EN ACTUALITEIT: IS HOOP GOEDKOOP? 
Door pastoor David Lebrun 
 
‘Maar we hebben toch hoop!?’ Hij riep het bijna uit. Het gesprek ging over 
klimaatverandering. Dat was nog voordat in het nieuws was dat de 
Golfstroom al deze eeuw kan stilvallen. Nog voor de Verenigde Staten weer 
uit het klimaatakkoord stapten. Nog voor wetenschappers meldden dat 
beperking van de opwarming tot 1,5 graad uit het zicht is geraakt. 
 
De hoop waar mijn gespreksgenoot op doelde, zit in het christelijk geloof. 
Zouden we, in een wereld vol klimaatellende, niet wat meer hoop moeten 
uitstralen als christenen? 
 
Ik vind het vaak wat plomp, dat spreken over hoop als het gaat over 
duurzaamheid. Ook komende zomer zal de wereld door extreem weer 
geteisterd worden. Tot wel één miljoen diersoorten worden op dit moment met 
uitsterven bedreigd. En nog elk jaar stoot de mensheid meer CO2 uit dan het 
jaar ervoor. Hoezo hoopvol? 
 

En toch, als gelovige moet ik wat met die hoop. 
Paulus schrijft er veel over. Petrus ook. En Jezus 
zelf vertelt verhalen die te maken hebben met 
hoop. Het verhaal van de tien meisjes 
bijvoorbeeld (Matteüs 25: 1-13). Tien meisjes 
wachten op een bruiloftsstoet, onderweg naar 
het grote feest. Uiteindelijk komt die stoet eraan, 
maar pas midden in de nacht, als de meisjes al 
in slaap zijn gevallen. Opvallend detail, dat 
midden in de nacht. Lang wachten, dacht ik dan 
altijd. En best wel erg donker, denk ik er nu 
achteraan … 
 

 
Er gaat veel kapot, en we hebben geen garantie dat het uiteindelijk allemaal 
wel goed komt met het klimaat. Ook niet als we hard ons best doen. 
Christelijke hoop is verre van goedkoop. De drager ervan, Jezus Christus, 
moest er zelf de dood voor ingaan. 
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Afgaand op het verhaal van de tien meisjes heeft christelijke hoop te maken 
met afgestemd zijn op iets moois. Op verlossing, ook al wijst daar weinig op. 
Op zorgen voor de toekomst, ook al lijken mensen om je heen dat niet te 
willen doen. 
 
Een oplossing voor de klimaatcrisis zou ik deze hoop niet durven noemen. 
We zijn zelf aan zet, en daar maken we best een puinhoop van. Eerlijk, de 
Golfstroom, het klimaatakkoord of de 1,5 graad opwarming kunnen ons best 
hopeloos maken. 
 
En toch is er hoop. Niet als oplossing voor, maar 
als antwoord op de crisis. Omdat je zelfs in het 
donker van de nacht gericht kunt zijn op goede 
dingen. Op het ontwikkelen van duurzame 
techniek, bijvoorbeeld. Of op het planten van fauna 
voor bedreigde diersoorten. Of het verminderen 
van de eigen CO2-uitstoot. 
 
Een druppel op een gloeiende plaat misschien. Maar ook brandstof voor het 
eigen kaarsje, brandend in de nacht. Het mocht even duren, maar ik moet m’n 
gespreksgenoot gelijk geven. 
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ACTIE KERKBALANS 2025 GEMIST? 

 

Wist u dat Actie Kerkbalans elk jaar in januari wordt gehouden, 

maar dat het nog het hele jaar mogelijk is om een bijdrage over 

te maken? 
 

De flyer met informatie en het 

antwoordformulier is te vinden op onze 

website: 

www.augustinus-parochie.nl/kerkbalans-

2025 

of scan de QR-code:  

 

 

 

U kunt de informatie ook opvragen bij het parochiesecretariaat. 

 

Uw gift is van harte welkom op een van de bankrekeningnummers, ten 

name van Parochie Heilige Augustinus 

 

NL80 RABO 0154 7140 03  (Haarsteeg) 

NL94 RABO 0136 5017 10  (Nieuwkuijk) 

NL28 RABO 0136 5906 83  (Vliedberg) 

NL58 RABO 0154 7929 69        (Vlijmen) 

 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage. Daarmee werkt u mee aan 

de toekomst van uw kerk. 
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LIEF EN LEED 
 
Door het doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen: 
12 jan Vlijmen Natan Syrek 
 

Wij wensen hem een gezegende toekomst in een liefdevol gezin. 
 
 
60-jarig huwelijksjubileum: 
12 jan Nieuwkuijk Ad en Corrie Raaijmakers - De Hoon 
23 febr Nieuwkuijk Gerrit en Ellie Weijs - Vennekens 
25 febr Vlijmen Diel en Annie van Helvoort - van Delft 
27 febr Vlijmen Ko en Emily Huijbregts - Reijnders 
 

Wij wensen hun alle levensgeluk en zegen. 
 
 
Uitgedragen vanuit onze kerken:  
3 dec Nieuwkuijk Riet van der Krogt   92 jaar 
21 dec Vlijmen Leo van Son   74 jaar 
31 jan Vlijmen Mieke Mogendorff - Peijnenborgh 88 jaar 
07 febr Vlijmen Bep Voerman - Rijken   99 jaar 
27 febr Haarsteeg Ria Slegers - van Ooijen   90 jaar 
28 febr Vlijmen Truus Raat - Botman   92 jaar 
 
Begeleid door het gebed van de kerk: 
17 dec  Jac Kooyman   88 jaar 
14 febr  Ria de Groot-van Empel   82 jaar 
 

Mogen zij rusten in Gods vrede.  
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VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN DE PAASTIJD 

Hieronder vindt u een overzicht van de vieringen. Alle vieringen vanuit 

Vlijmen worden ook via livestream uitgezonden. 
 

 

Zaterdag 12 april   Palmpasen 

19.00 uur Haarsteeg Eucharistieviering 
 

 

Zondag 13 april   Palmpasen 

09.30 uur Nieuwkuijk Eucharistieviering 

11.00 uur  Vlijmen  Gezinsviering 
 

 

Donderdag 17 april   Witte Donderdag 

19.00 uur Vlijmen   Eucharistieviering 

tot 22.00 uur stille wake bij de Eucharistie 
 

 

Vrijdag 18 april  Goede Vrijdag 

15.00 uur  Vlijmen  Kruisweg 

16.00 uur Vlijmen  Kruisweg voor kinderen 

19.30 uur Haarsteeg Matteüs Passie 

door koor “Laudate Dominum” 
 

 

Zaterdag 19 april  Paaszaterdag 

19.00 uur Haarsteeg  Paaswake 
 

 

Zondag 20 april   Eerste Paasdag 

09.30 uur  Nieuwkuijk Eucharistieviering 

11.00 uur Vlijmen  Eucharistieviering met kinderwoorddienst 
 

 

Maandag 21 april   Tweede Paasdag 

11.00 uur Vlijmen  Eucharistieviering  
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VOOR EN DOOR GEZINNEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kleurplaat Jubeljaar 2025 Een jaar van hoop door Jezus beter te leren 
kennen. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om naar Rome te komen. 
Hierboven zie je het meisje Luce, de mascotte voor de jeugd. Ze heeft een 
regenjas aan. De vieze laarzen hebben te maken met een lange tocht door 
een storm, want "een pelgrimstocht is niet altijd kalm". Ga naar de QR-code 
voor meer info! 
Zoek je een activiteit om rond Pasen iets voor een eenzame of zieke te 
doen? Dan kan dat op zaterdag 12 april 2025. 
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Wist je dat… 

• ... de Goede Week de belangrijkste week van het jaar is in de kerk? 

• ... Pasen het grootste feest is, groter dan Kerstmis? 

• ... Paaseieren alles te maken hebben met het ‘NIEUWE LEVEN’ dat 

met Pasen begonnen is? 

• ... er elke 1e zondag v/d maand er om 11:00 uur 

Kinderwoorddienst is? 

• ... 25 mei de Eerste Heilige Communieviering is? 

• … 29 juni de Vormselviering is? 

 

Fijne Paasdagen met jullie gezin toegewenst, de gezinswerkgroep 

 

P.S. Gezins App 
Blijf op de hoogte door je aan te sluiten op de info App voor 
gezinnen van de parochie. Zie de QR-code. 
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Doe mee met de Goede Week kalender voor een heel fijn Pasen! 

 

Palmzondag 

Breng vreugde

Goede Week kalender

Maandag Dinsdag

Woensdag

Witte donderdag 

Houd van iedereen

Goede vrĳdag 

Troost als eerste  

iemand

Paaszaterdag
Pasen 

Maak iemand blĳ

Vrolijk Pasen

1

2

3

4 5

6

7

8

Voor  sam en onderweg naar  Pasen…
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IN GESPREK MET… HANS EN JOS VAN 
HAASTER 
Door Eline van Meel 
 

Op veel plekken in de parochie 

zijn er vrijwilligers die met elkaar 

samenwerken om de 

gemeenschap op te bouwen. 

Onlangs ging ik in gesprek met 

twee vrijwilligers die op een 

bijzondere manier met elkaar 

samenwerken: de 

tweelingbroers Hans en Jos van Haaster. Met veel enthousiasme vertellen 

ze erover. 
 

Jullie wonen in Nieuwkuijk, zijn jullie daar ook opgegroeid? 

Nee, we zijn geboren in Haarlem en hebben op veel verschillende plaatsen 

in Nederland gewoond. Eerst in Heemstede en toen in Veenendaal, 

vanwege het horecabedrijf van onze ouders. Lange tijd hebben we ook in 

Sassenheim gewoond, maar ons werk was in Bosch en Duin en in 

Wassenaar. We hebben altijd in sterrenrestaurants gewerkt, als restaurant 

managers. We hebben daardoor veel mooie ervaringen opgedaan. In 

Wassenaar kwamen er veel bekende Nederlanders en buitenlandse politici. 

De restaurants waar we werkten, waren 7 dagen per week geopend. We 

werkten altijd samen en de vrije dagen hadden we om beurten. Ongeveer 

30 jaar geleden zijn we naar Nieuwkuijk verhuisd, omdat we een mooie 

baan aangeboden kregen in Drunen.  
 

Jullie zijn het dus erg gewend om samen te werken... 

Ja, zelfs zozeer, dat we wel eens vragen kregen op het werk. Hans vertelt: 

op een keer zei een gast tegen me 'wat bent u snel!' Hij had namelijk niet in 

de gaten dat we met z'n tweeën waren! Ook kregen we wel eens te horen: 

hoe komt het dat jullie niet met elkaar praten tijdens het werk? Voor ons was 

dat heel gewoon, we weten van elkaar precies wie wat doet, daar hebben 

we geen woorden bij nodig. 
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Hoe zijn jullie vrijwilliger in de parochie geworden?  

Toen we de pensioenleeftijd hadden bereikt, belde de pastoor op een dag 

met de vraag of hij een keer langs mocht komen. Wij zeiden, ja, kom maar 

langs. De pastoor vroeg ons toen of we acoliet wilden worden in de kerk van 

Nieuwkuijk en daar zijn we mee begonnen. Later zijn we ook koster 

geworden en nu maken we ook de jaarplanning voor de kosters. Regelmatig 

is een van ons koster en de ander acoliet, of zijn we allebei acoliet. We 

kunnen elkaar dan ook helpen bij de taken. 

Tijdens de Covid-pandemie kwamen 

er wat taken bij, doordat bijv. de 

zitplaatsen geregeld moesten 

worden voorafgaand aan de 

vieringen. We kregen toen een 

sleutel van de kerk. We helpen 

regelmatig met kleine klusjes en ook 

bij het opbouwen van de kerststal en 

het bezorgen van het parochieblad. 

 

Binnenkort hopen we weer Pasen te vieren. In de kerk van Nieuwkuijk is er 

vaak een viering geweest op Witte Donderdag, de kruisweg op Goede 

Vrijdag en op paaszaterdag de Paaswake. Bij welke voorbereidingen waren 

jullie betrokken? 

Wanneer al die vieringen in Nieuwkuijk plaatsvinden, poetsen we vlak voor 

Pasen we al het koper, de kandelaars en de doopvont, die tijdens de 

Paaswake voor bij het altaar staat. Er moet veel worden klaargezet. Na de 

viering van Witte Donderdag wordt alles van het altaar gehaald. Ook het 

linnen wordt dan gewassen door een vrijwilliger. Na de kruisweg op Goede 

Vrijdag wordt de kerk in gereedheid gebracht voor de Paaswake. De 

liturgische kleur wisselt op Witte Donderdag van paars naar wit, is op Goede 

Vrijdag rood en met Pasen wit. Dat betekent dat de gekleurde doeken die er 

hangen meerdere keren gewisseld moeten worden. 
 

Wat motiveert om vrijwilliger te zijn in de parochie? 

Door ons werk is het een gewoonte geworden om dienstbaar te zijn, we 

helpen anderen graag. Zo hebben we ook een stichting opgericht om goede 

doelen te steunen. Die zijn gericht op kinderen, om bijv. onderwijs en 



17  

huisvesting te bieden. We steunen via de stichting ook buitenlandse 

projecten, zoals de projecten van de Vriendenkring van fr. Jesudoss en bijv. 

ook een project voor weeskinderen in Tanzania.  

Het vrijwilligerswerk in de parochie doen we graag, het is ook leuk om te 

doen. We hebben door de gemeenschap van de parochie meer mensen in 

Nieuwkuijk leren kennen. Na afloop van de viering drinken we koffie met de 

vrijwilligers. Laatst hadden we een keer een schilderklus aan het huis en 

toen kregen we van de andere vrijwilligers goede tips voor een schilder. Dat 

was heel fijn, want zo help je elkaar ook. 

 

 

VASTENACTIE VOOR KASESE IN OEGANDA 
Collecte-weekend 5 en 6 april voor de Vastenactie 2025 in de drie kerken 

van onze parochie - Vastenactiecampagne 2025: Schoner koken, beter 

leven 

 

Wereldwijd hebben ongeveer vier miljard mensen geen toegang tot schone, 

veilige manieren om te koken. Honderden miljoenen vrouwen gebruiken 

overwegend traditionele biomassa als hout en houtskool om de dagelijkse 

maaltijden voor hun gezin te koken. De uitstoot van fijnstof en schadelijke 

stoffen is daarbij groot. Bovendien moet je er veel bomen voor omhakken. De 

gevolgen van deze manier van koken zijn groot: voor de gezondheid van 

vrouwen en kinderen, voor de financiële situatie van gezinnen, voor het milieu 

en voor het klimaat. Het Vastenactie-campagneproject 2025 wil een schoner 

alternatief bieden aan de vrouwen in de gemeenschappen rondom de stad 

Kasese in Oeganda. 

 
Tijdens de collecte die op 5 en 6 

april wordt gehouden in onze drie 

kerken, kunt u bijdragen aan dit 

project van de Vastenaktie. De collecte zal worden verzorgd door leden van 

de M.O.V.-werkgroep van Parochie Heilige Augustinus. Kunt u niet 

deelnemen aan de collecte, een bijdrage overmaken via onze parochie, IBAN: 

NL58 RABO 0154 7929 69 o.v.v. “Vastenaktie 2025” kan natuurlijk ook. 
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MATTEÜS PASSIE OP GOEDE VRIJDAG  

IN HAARSTEEG 
 

Op uitnodiging van de Parochie Heilige Augustinus brengen koor en 

combo Laudate Dominum uit Sprang-Capelle op Goede Vrijdag de 

Matteüs Passie in de Heilige Lambertuskerk in Haarsteeg. 

 

Wanneer? Vrijdag 18 april om 19.30 uur 

Toegang is vrij. Na de uitvoering is er een collecte. 

 

De Matteüs Passie is een eigentijdse muzikale vertelling van het 

lijdensverhaal van Jezus. Een Nederlandstalige Matteüs Passie op moderne 

muziek. In 2006 voerde het koor deze Passie voor het eerst uit. Sinds die 

tijd zijn er veel moderne Passion-uitvoeringen bij gekomen. De Matteüs 

Passie blijft dicht bij het verhaal uit de bijbel, en brengt het heel dicht bij ons 

eigen leven. Ook daarin gaat het over liefde en lijden, over dromen en 

vrijheid, maar ook over woede en eenzaamheid, verraad en ook verzoening. 

Een eigen combo ondersteunt het koor, dat sinds 2016 onder leiding staat 

van Otto Grevink. 

 

De Matteüs Passie is geschreven door Piet van Midden en Gerard van 

Amstel. In nieuwe Passion-uitvoeringen is de rol van Maria, de moeder van 

Jezus, veel belangrijker geworden. Velen herkennen zich in de 

moedergevoelens, die zij gehad moet hebben bij het zien van het lijden van 

haar kind. Het koor heeft daarom een indrukwekkend Stabat Mater 

opgenomen van dezelfde componist. 

 

Koor en combo zijn blij met de 

uitnodiging om in een andere 

kerk in de regio het 

aangrijpende muzikale verhaal 

van de Matteüs Passie voor u 

te brengen. Wilt u meer weten 

over het koor, kijk dan op 

www.koorlaudatedominum.nl 

http://www.koorlaudatedominum.nl/
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TARIEVENLIJST 2025 
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CONTACT EN HET STUREN VAN KOPIJ: 

 

 
Voor al uw vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen 

met ons secretariaat. Het secretariaat is geopend van maandag 

tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur.  

 

Adres: Pastoriestraat 15, Vlijmen 

E-mail: secretariaat@augustinus-parochie.nl 

Telefoon: 073-5112215 

Veel antwoorden op uw vragen kunt u terugvinden op onze website: 

www.augustinus-parochie.nl 
 

Uiterste datum inleveren kopij voor de volgende Ontmoeting:  

23 mei 2025 
 

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen niet te 

plaatsen of in te korten in verband met de beperkt beschikbare ruimte.  
 

Rekeningnummers waarop u geld kunt overmaken voor intenties, 

kerkbijdrage enz. : 

Vlijmen: NL86 RABO 0154792950 

Haarsteeg: NL80 RABO 0154714003 

Nieuwkuijk: NL94 RABO 0136501710 

Vliedberg: NL28 RABO 0136590683 
 

U ontvangt het parochieblad De Ontmoeting omdat u 

bent geregistreerd als parochiaan van de Parochie 

Heilige Augustinus. Wilt u het parochieblad liever niet 

meer ontvangen of alleen digitaal? Scan de QR-code 

om uw voorkeuren eenvoudig door te geven of 

bezoek onze website www.augustinus-

parochie.nl/parochieblad 

U kunt ook contact opnemen met het secretariaat. 

http://www.augustinus-parochie.nl/parochieblad
http://www.augustinus-parochie.nl/parochieblad

